Oer de kollektes yn de Itenser tsjerketsjinsten

Al jierren kollektearje wy yn de Itenser tsjerketsjinsten foar Papua, it eardere “Nederlandsch Nieuw-Guinea”. Wy, Hindrik en Beitske van der Meer-Stavenga ha dêr 60 jier lyn wurke. Noch altyd ha wy dêr kontakten.Tweintich jier lyn binne dy noch wer ferstevige troch in reis dêrhinne.
Om’t ik, Hindrik al sa’n tweintich jier meiwurkje oan de tarieding en de muzikale útfiering fan de sneinstsjinsten hjirre, stelde ik jierren lyn foar de Papoea’s te stypjen mei jild fan ús kollektes. 
Wêr wurdt dat jild einliks foar brûkt, wie de terjochte fraach fan de diakonale kommisje. Ik besykje dêr in byld fan te jaan.
It jild wurdt brûkt foar lytse en grutte projekten. Marijke Bakker   is direktrise fan in famkesynternaat. De famkes fan har ynternaat komme út in hiel soad ferskillende doarpkes. Withoefolle fan dy doarpkes waarden in pear jier lyn troffen troch in hiel grutte oerstreaming. Ut it ynternaat “P3W” wei waard doe, ûnder oaren mei ús jild, in grutte aksje starten mei de titel:”Hulp na de overstroming”. Dat spruts de jonge froulju tige oan fansels: it gie faak oer harren eigen famyljes. Tagelyk wie it foar harren in learprojekt hoe te hanneljen yn sokke sitewaasjes. Marijke Bakker stjoerde doe in betankbrief. Ik lit har sels oan it wurd 
Lieve allemaal,

In Papua zijn het roerige tijden en zeker geen mooie tijden.Ik schrijf deze brief met het verslag van ons Project na de overstromingen.
Allen heel  hartelijk  dank voor de prachtige bedragen die overgemaakt zijn.  De Stichting “Steun Partners en Projecten ZWO” kon een bedrag van 7.000.euro  overmaken en later kregen we ook nog een deel van de actie  die  HAPIN  (Hulp aan Papua’s In Nood) ontvangen had. Ook in Itens wordt in de kerkdiensten voor Papua gecollecteerd. 
Met alle bijdragen bij elkaar zorgden wij met ons internaat P3W voor: 

1- Maaltijden voor 100 mensen een week lang


,-

2- Trauma-healing waaronder handenarbeid aan vrouwen          -       
3- Keukenuitzetten                     




 -        
4- Mede financiering aan Waterzuiverings-installaties

 -        , . 
Door de verschriklijke overstroming bleef er van de dorpen heel weinig over. Na het verlenen  van de eerste hulp, zoals het verstrekken van maaltijden deelden wij ook garens uit om visnetten te maken. Zo hadden de vrouwen letterlijk weer wat om handen. Anders zaten ze daar maar in de primitieve opvangkampen te piekeren over alles wat ze meegemaakt hadden. 

Later, toen de mensen eenvoudige onderkomens gingen bouwen om weer te kunnen wonen, kwam de vraag om keukenuitzetten. Wij hebben 53 gezinnen uit 5 kampongs kunnen helpen. Deze dorpen liggen landinwaarts  en alles wat zij bezaten is door de stroom meegenomen. 

Deze uitzetten zijn door de staf en de cursisten van de P3W ingepakt in grote kartonnen dozen. De mensen  zijn er erg blij mee, want we hebben het niet bij een paar pannen gelaten, maar ook kregen ze een petroleumstel, borden en bestek, schalen, en snijmessen.
Uit de dorpen aan het Sentanimeer  kwam de vraag aan de synode van de Evangelisch Christelijke kerk naar water-zuiverings-installaties. Hun huizen hadden "alleen maar" onder water gestaan, zij hadden hun spullen tijdig kunnen redden, maar zij hadden nu gebrek aan schoon drinkwater omdat het water uit het meer erg verontreinigd was.  Met het geld van een kerkelijke hulporganisatie uit Australie en met de bijdrage van de P3W zijn in 8 dorpen deze installaties geplaatst. De installatie bestaat uit een grote drum waarin opgepompt water uit de bodem komt. Dit water wordt gezuiverd en daarna opgeslagen in een andere drum waar een kraan aan bevestigd is.
Heel mooi dat ons internaat samen met de gulle gevers uit Nederland,  een steentje heeft kunnen bijdragen aan de hulp voor de slachtoffers   van de grootste overstroming in Sentani sinds mensenheugenis. Nog maals veel dank aan allen.
Met een hartelijke groet, in verbondenheid,
 Marijke 
